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In Rotterdam gonst het van uitlatingen over Erasmus als antisemiet (Möring), als propagandist van 
rechtvaardige oorlogen (Van Herwaarden) of als moslimhater (Giphart).  Volgens Leo Molenaar is het 
nodig om terug te gaan naar de bronnen, na te denken over welke Erasmus we het hebben en om 
openlijk polemiek te voeren tegen deze uitlatingen. Dit brengt ons vanzelf bij begrippen als ‘militant 
humanisme’ (Peeters, 2008), ‘actief pluralisme’ (Vanheeswijck, 2008) en de actualiteit van beide. 

Dr. Leo Molenaar is historicus en biograaf en schrijft over onderwerpen op het snijvlak van natuur-
wetenschap, onderwijs, politiek en marxisme. Hij schreef de biografie van de veelzijdige astronoom 
Marcel Minnaert (2003) en werkt aan de biografie van de communistische politicus Marcus Bakker (2011). 

De column wordt buiten uitgesproken op het Grotekerkplein tussen de standbeelden van Erasmus en 
Marjolein Kriek (5 min. lopen van station Rotterdam Blaak en 15 min. van Centraal). Zorg voor een 
paraplu ingeval het weer niet meewerkt. Om ons warm te houden hebben we koffie, thee en koek. Dit 
is de zesde column van een serie van tien. Zie de site voor achtergronden, agenda en video-verslagen.

www.basvanvlijmen.com/reboot
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